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Worden als de Meester 
 
“Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester!” (Matt. 10:25) 
 
“Een discipel staat niet boven zijn meester, maar al wie volleerd is, zal zijn als zijn 
meester.” (Luk. 6:40) 
 
“U noemt Mij Meester en Here, en u zegt dat terecht, want Ik ben het.” (Joh. 13:13) 
 
Een discipel is iemand die een meester volgt om te worden zoals de meester en de dingen 
te doen die de meester doet. Denk aan Rembrandt en zijn leerlingen, waarin je de invloed 
van de meester ziet. Een discipel is iemand in wie de invloed van de Meester gezien wordt, 
wel in ieders persoonlijke kleur en karakter, maar de Meester wordt gezien.  
 
“Gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld.” (1Joh. 4:17) 
 
“Maar doet de Here Jezus Christus aan” (Rom. 13:14) 
 
«Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook 
doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;» (Joh. 14:12) 
 
«Gelijk U Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld;» (Joh. 
17:18) 
 
« want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden» (2Co 2:15) 
 
«Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus’ wil, 
opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare.» (2Cor. 4:11) 
 
Jezus delen kan alleen als je eerst ontvangt waar Jezus voor gestorven is, je kan alleen 
geven wat je eerst hebt ontvangen. 
God wil je graag veranderen, Hij wil het beeld van Christus in je zien en maken dat je gedrag 
verandert zal worden naar het beeld van Jezus.  
 
Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid 
aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen 
Rom. 8:29   
 
God wil niet dat we in eigen kracht proberen ons gedrag te veranderen. Ons gedrag zal 
nooit beter worden door te proberen als Jezus te zijn of door ons beter te gedragen.  
 
Bijbels gedrag is niet de voorwaarde van een nieuw leven, maar de vrucht van een 
nieuw leven of identiteit! 

 
Echte gedragsverandering komt pas als je gaat beseffen en omarmen, wie je bent voor God. 
Juist geloof produceert een veranderd leven. Zolang we leugens geloven over onszelf en 
God, zal ons leven niet veranderen. Je verandert niet door wat je doet, maar door te 
ontdekken wie jij bent in Christus en door te zien op Jezus. 
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“En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid 
des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot 
heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.” 2Cor. 3:18  
 
Gods systeem van verandering is een bewustwording proces van wie Christus is en van 
jouw identiteit in Christus. Niet je zelf veranderen maar door geloof deel krijgen aan de 
Goddelijke natuur. We krijgen DEEL aan Christus! 
 
“Want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze 
verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden.” Hebr. 3:14  
 
Door geloof krijgen we deel aan Christus en wordt ALLES wat Hij is en volbracht heeft ons 
toegerekend. 
 
“Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: 
wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,” 1Cor. 1:30  
 

 Als Jezus aanvaard is door de Vader, dan ben jij aanvaard door de Vader. 
 Als Jezus geliefd is, dan ben jij geliefd. 
 Als Jezus heilig is, dan ben jij heilig voor God. 
 Als Jezus rechtvaardig is, dan ben jij rechtvaardig door de Vader. 
 Zijn rijkdom, wordt jouw rijkdom. Zijn erfenis, wordt jouw erfenis 
 Zijn dood, is jouw dood, Zijn leven, is jouw leven. 
 Zijn kracht en gezag, is jouw kracht en gezag 

 
Jezus geeft ALLES wat Hij is en wat Hij heeft volbracht aan ons. God zegt niet in Zijn woord 
dat Hij ons macht geeft om beter te kunnen leven en ons gedrag te veranderen, maar Hij 
geeft macht om wat te worden: Zijn kind. 
 
“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen 
Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;” Joh. 1:12  
 
Zo wil God de “oude mens” niet veranderen of opknappen, maar Hij wil dat we opnieuw 
geboren worden en daardoor deel krijgen aan de Goddelijke natuur.  Zijn Goddelijk kracht 
heeft ons alles gegeven om te veranderen en vrucht te dragen. 
 
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan 
hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.” Joh. 3:5  
 
“Zijn Goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken betreffende het leven en 
de godsvrucht door de kennis van Hem die ons heeft geroepen door zijn eigen 
heerlijkheid en goedheid, waardoor Hij ons de kostbare en zeer grote beloften 
geschonken heeft, opdat u daardoor deelgenoten van de Goddelijke natuur zou 
worden, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld is.” 2Petr. 1:3-4  
 
De grote fout is dat wij vaak proberen dingen, situaties, omstandigheden op onze wijze te 
veranderen.  In eigen kracht proberen we vanuit onze oude natuur Goddelijk leven voort te 
brengen. Maar dit is onmogelijk. De menselijk natuur zal NOOIT de Goddelijke natuur 
voortbrengen. We moeten leren helemaal niets meer te verwachten van onze oude natuur, 
maar deze af te leggen in Zijn dood en de nieuwe mens aan te doen. 
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“dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat 
aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend 
vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods 
wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.” Ef. 4:22-24  
 
Gods kracht wordt niet gegeven om je oude natuur te veranderen, maar om te sterven aan 
het vlees en deel te krijgen aan de Goddelijke natuur. 
God wil geen kracht geven aan jouw bekwaamheid, maar Hij geeft je Zijn bekwaamheid. 
God geeft geen genade aan jouw goede werken maar God wil Zijn werken in en door jou 
doen. Zijn Goddelijke kracht heeft je immers alles al geschonken om te kunnen leven en 
vrucht te dragen.  
Wat een genade dat God ons niet roept naar onze goedheid en ons karakter. God werkt op 
basis van Zijn liefde en goedheid (2Petr. 1:3). 
God heeft ons kostbare en zeer grote beloften geschonken om daardoor deel te krijgen aan 
de Goddelijke natuur (2Petr.1:4). Al die beloften zijn “JA” voor je in Christus en je mag er 
door persoonlijk geloof en belijdenis er deel aan krijgen.  

 
“Want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem 
het: Amen,”(uitgesproken door  ons)  tot eer van God door ons.  2 Cor.1:20 
 
“Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat 
wij prediken.  Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart 
gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;  want 
met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot 
behoudenis.” Rom. 10:8-10  
 
Het is natuurlijk erg belangrijk, als de duivel ons aanvalt en beschuldigt en er is werkelijk 
zonde in ons leven, dat we dit direct belijden, opdat we de duivel geen wettige grond geven. 
1. Joh. 1:7-9 
Zoals we al gezien hebben is het positief belijden en proclameren van Gods woord ook heel 
erg belangrijk; door in je hart te geloven en met je mond te belijden kom je tot behoudenis, 
verlossing en genezing. 
Belijd vrijmoedig deze waarheden: 
 
 Wie je bent in Christus: 1.Kor 1:30, 2.Kor. 5:17. 
 Wat je kunt in Hem: Fil. 4:13. 
 Wat de Heer voor je heeft gedaan: Kol.1:12-13. 
 Wat de Heer voor je is: Hebr. 13:5-6:  

 
 “De Here is mijn sterkte en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest.” Ps. 118:14 

 
Het is belangrijk te letten op wat je mond zegt; bidt dat de Heer een wacht voor je lippen zet. 
 
“De tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk 
venijn. Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, 
die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn: uit dezelfde mond komt zegening en 
vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.” Jac. 3:8-10 
  
“Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht 
eten.” (Spr .18:21) 
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 “Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als 
uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus 
Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.” 1.Petr. 
4:11 

 
“Geen liederlijk (vuil, gemeen, lelijk, slecht) woord kome uit uw mond, maar als gij 
een goed woord hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade 
ontvangen.” Ef. 4:29 
 
Door wat je uitspreekt met je tong verander je je hart. 
 
Door wat je zegt kan je negatieve of positieve dingen schrijven op je hart. Door negatieve 
praat en roddel kan je het positieve in je hart uitwissen. Door Gods beloften te belijden in 
gebed en proclamatie schrijf je op je hart en zal je hart veranderen. 
 
“Bewaar mijn geboden en leef, en mijn onderwijzing als uw oogappel. Bind ze aan uw 
vingers, schrijf ze op de tafel van uw hart.”Spr. 7:2-3 

 
Wat is de pen waarmee je op je hart schrijft? De tong! 
 
“Mijn hart trilt van blijde woorden, ik draag mijn gedicht een koning voor, mijn tong 
is de pen van een vaardig schrijver.” Ps. 45:2 
 
Door gelovig te ontvangen wat Christus voor je heeft gedaan en deze waarheden te belijden 
en uit te bidden krijg je deel aan de Goddelijke natuur en zal je leven diep veranderen, dit is 
Gods systeem van verandering! Zijn Goddelijke kracht heeft je immers alles al geschonken 
om te kunnen leven en vrucht te dragen! 
 
Zegen en vloek: Door te zegenen ontvangen we zegen. 
 
 “Vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel,  wijl  
gij hiertoe geroepen zijt, opdat gij zegen zoudt beërven.” 1.Petr. 3:9 
 
 “Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.” Rom. 12:14 

 
Vele christenen weten niet, dat we mogen zegenen en zelfs geroepen zijn om te zegenen, 
niet met onze eigen zegen en rijkdom, maar met de rijkdom en zegen, die wij van God 
hebben ontvangen. 
Iemand vervloeken, is iemand kwaad toewensen en vaak komt dit kwaad ook. 
Iemand zegenen, is iemand het goede en beste toewensen. “Maudir” vervloeken in het 
Frans betekent: kwaadspreken. “Benir” zegenen betekent: goedspreken. 
 
“Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult 
tot een (bron van) zegen zijn.  Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik 
vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.” 
Gen.12:2-3 

 
Wij zijn ook priesters en wij mogen Zijn naam op mensen leggen en God zal hen zegenen. 
Hoe kunnen we dat praktisch maken? 
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“Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.” 
Rom. 12:21 
 
Hoe overwinnen we het kwade, de vloek door het goede?  Matt 5:38-42. 

 Als iemand je kwaad wil doen, zegen hem met het goede. 
 Als iemand je haat, zegen hem met liefde. 
 Als iemand depressief is, zegen hem met blijdschap. 
 Als iemand onrustig is, zegen hem met vrede. 
 Als iemand ongehoorzaam is, zegen hem met gehoorzaamheid. 
 Als iemand opstandig is, zegen hem met overgave. 
 Als iemand ziek is, zegen hem met gezondheid. 
 Als iemand gebonden is, zegen hem met vrijheid. 

 
Lofprijs en dankzegging. 
 
“Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang, looft Hem, 
prijst zijn naam;” Ps. 100:4 
 
Alle aanvallen van satan verliezen hun kracht, als een christen gaat danken en lofprijzen 
onder alles en voor alles. Zijn koninkrijk stort in als Gods kinderen Hem gaan prijzen, zelfs 
in de meest grote moeilijkheden. God zoekt zulke aanbidders!! 
 
 “Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.” Ps. 50:23 

 
“Dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor 
alles.” Ef. 5:20 
 
“Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en 
terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank 
brengt in uw harten.  En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam 
des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!” Kol. 3:16-17 
 
 “Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil 
Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.” 1.Thess. 5.16-18 
 
Redenen om Hem te danken. 
 
 “Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God 
liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.” Rom. 8:28 
  
“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.” 
Rom. 8:37 
  
 “Jubel, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt; breek uit in gejubel en juich, gij die 
geen weeën gekend hebt, want de kinderen der eenzame zijn talrijker dan de kinderen 
der gehuwde, zegt de Here. Jes. 54:1 

 
 Voorbeelden: Hand. 16:19-26, 2. Kron. 20: 17-22 
 


